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VROUW HOLLE

Lang geleden was er eens een chagrijnige moeder met twee dochters. De een was mooi
en ijverig, de andere lelijk en lui. Maar ze hield van de lelijke en luie dochter veel meer.
De mooie dochter moest al het werk doen en deed dat erg goed. Na al het werk in huis
moest het meisje bij de waterput wol spinnen. Omdat ze zo lang en hard aan het
spinnen was begonnen haar vingers te bloeden en kwam er bloed op de spoel. Het
meisje schrok daarvan, ze wist immers dat haar moeder hier erg boos om zou worden.
Ze probeerde daarom de spoel schoon te maken in de waterput. Maar haar handen
deden zo'n pijn van het spinnen dat ze per ongeluk de spoel in de waterput liet vallen.
Bang voor haar moeders reactie ging zij naar huis om haar moeder te vertellen wat er
gebeurd was. “Ik..... ik..... ik heb per ongeluk de spoel in de waterput laten vallen, het
spijt mij zo”, snikte de mooie dochter. “WAT!!!!!!”. riep de moeder “Als je de spoel erin
hebt laten vallen, moet je maar zorgen dat hij er uit komt ook”. Huilend liep het meisje
terug naar de waterput en wist niets anders te doen dan in de put te springen om de
spoel terug te halen. Door de val raakte zij buiten bewust zijn.

Toen zij wakker werd lag zij op mooi grasveld met prachtige bloemen om haar heen.
Verbaasd keek het meisje om zich heen en stond op. Na een stukje te hebben gelopen
kwam zij langs een bakkerij, waar uit de oven allemaal stemmetjes klonken: “Pak ons
toch, pak ons toch, straks verbranden wij hier nog”. Het altijd hulpvaardige meisje liep
naar de oven, doofde het vuur en haalde de broden eruit.

Het meisje liep weer verder en zag een appelboom vol met prachtige rode appeltjes. En
ook daar was haar hulp nodig want de appelboom riep:”Meisje, pluk mijn appels maar,
want mijn takken zijn zo zwaar”.
Natuurlijk begon zij meteen aan de appelboom te schudden en bleef schudden tot de
appelboom van de laatste appel was verlost. Er stond een mand klaar onder de
appelboom en daar deed het meisje alle appels in.

Na een eindje lopen zag het meisje een huisje, nieuwsgierig liep zij er naar toe. In de
deuropening stond een oud vrouwtje die er eigenlijk best wel een beetje eng uit zag.
Angstig liep het meisje achteruit tot het vrouwtje zei:”Meisje, waarom ben jij zo bang?
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Ik ben Vrouw Holle, blijf alsjeblieft bij me om me te helpen. Je hoeft echt niet veel te
doen. Als je maar iedere dag mijn kussen op schudt, zodat de veren in het rond vliegen
want dan sneeuwt het in de hele wereld, dan ben ik al tevreden”. Door de lieve aardige
stem van de vrouw besloot het meisje bij haar te blijven. Elke dag schudde het meisje
het kussen zo goed uit dat de veren in het rond vlogen. Natuurlijk hielp zij Vrouw Holle
ook met al het andere werk in huis, het straatje vegen en de dieren voeren.

Vrouw Holle bleek een erg lieve vrouw en het wonen bij haar was dan ook een stuk
prettiger dan thuis. Maar toch.........Het meisje kreeg heimwee naar huis. “Vrouw Holle”,
zei het meisje,”Al heb ik het bij U zo veel plezieriger dan thuis toch mis ik mijn familie
erg”. Vrouw Holle begreep het meisje wel en zei:”Ik vind het jammer dat je weg wilt
gaan maar ik snap het wel, ik breng je naar de poort waardoor je naar huis kunt gaan”.
Ze nam het meisje bij de hand en bracht haar naar een grote poort. Vrouw Holle keek
het meisje nog een keer aan en opende toen de poort. Het meisje stapte door de poort
en opeens viel er een regen van goud over haar heen. Al het goud bleef aan haar kleven
zodat zij helemaal met goud was bedekt.”Dit krijg je, omdat je mij zo goed geholpen
hebt”, zei Vrouw Holle en gaf haar de spoel terug. De grote poort werd gesloten en het
meisje draaide zich om en zag dat zij weer bij de waterput stond. Een haan die op de
rand van de put zat kraaide:”Kukeleku, onze gouden jonkvrouw zien wij nu”.

Blij liep het meisje snel naar haar eigen huis. Eenmaal thuis gekomen waren haar moeder
en zus ook erg blij haar te zien, zeker nu ze helemaal met goud bedekt was. Het mooie,
nu ook gouden meisje, vertelde over haar avonturen aan haar moeder en zus. Zoals te
verwachten werden de moeder en de zus erg jaloers op het mooie meisje en samen
besloten zij dat de andere dochter ook zou proberen om via de put bij Vrouw Holle te
komen om zo ook zich met goud te laten bedekken.

Het lelijke, luie meisje ging ook bij de put zitten spinnen. Om bloed op de spoel te
krijgen prikte zij zich in haar vinger met een doorn van een heg. De spoel met het bloed
liet zij in de put vallen en sprong er zelf achteraan. Toen zij haar ogen weer opendeed
zag zij dat zij op het mooie grasveld met alle bloemen terecht was gekomen. Zij
herkende dit uit de verhalen van haar zusje. Snel ging zij op pad en kwam langs de
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bakkerij waar zij de broden hoorde roepen:”Pak ons toch, pak ons toch, straks
verbranden wij hier nog”. Het luie meisje keek in de oven naar de broden en zei:”Denk
je dat ik zin heb mijn handen vuil te maken” en liep verder. Daarna kwam zij, net als haar
zus, langs de appelboom die riep:”Meisje, pluk mijn appels maar, want mijn takken zijn
zo zwaar”. “Mooi niet, er zou best een appel op mijn hoofd kunnen vallen”, zei het
meisje terwijl zij doorliep op weg naar het huisje van Vrouw Holle.
Ze bonsde hard op de deur en toen Vrouw Holle opendeed stapte ze meteen naar
binnen. “Ik kom hier werken”, zei ze brutaal. Vrouw Holle was verbaasd door de
houding van het meisje maar omdat ze de hulp goed kon gebruiken liet ze haar blijven.
De eerste dag deed het anders zo luie meisje erg haar best. Ze schudde ijverig het kussen
van Vrouw Holle en deed wat Vrouw Holle haar nog meer vroeg. De tweede dag
schudde ze het kussen maar een beetje uit en deed verder niet veel meer want ze ging
liever buiten in het zonnetje zitten. De derde dag wilde zij 's morgens niet eens meer
opstaan en was zij net zo lui als thuis. Zelfs het kussen van Vrouw Holle schudde zij niet
meer uit, zodat het nergens meer sneeuwde op aarde. Tenslotte kreeg Vrouw Holle zo
genoeg van haar luie hulpje, dat zij haar naar huis stuurde. “Geen probleem”, zei het
meisje,”en mijn beloning?”. “Die zal je krijgen”, antwoordde Vrouw Holle en nam haar
mee naar de poort. Zonder gedag te zeggen tegen Vrouw Holle trok het meisje
ongeduldig de poort open. Maar toen zij onder de poort stond kreeg zij niet de door
haar zo gewenste beloning. In plaats van goud werd er een ketel vol teer over haar heen
gegooid. “Dit krijg je omdat je zo'n lui en brutaal kind bent”, zei Vrouw Holle terwijl zij
de poort weer sloot.

Boos keek het meisje om zich heen. De haan die op de rand van de put zat
kraaide:”Kukeleku, onze vieze jonkvrouw zien wij nu!” Snel liep het meisje naar huis
waar haar moeder haar meteen in bad deed. Maar hoe zij ook boende, de teer bleef
zitten. Al waren de moeder en dochter natuurlijk teleurgesteld dat het meisje niet
overdekt met goud was teruggekomen, het ergste van alles was toch wel dat de teer
nooit meer van haar afging.
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